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Zondagshbrief

Zondag 27 april 2025
Kleur: wit

Voorganger: ds. Cor de Beun uit Brugge
Ouderling van dienst: Albert van Leeuwen
Organist: Nico Fierloos
Koster: Ko Dees
Videowall: Nelly Mol

Alle diensten zijn te volgen via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
Tijdens de diensten worden daarom beeld- en geluidopnamen gemaakt

Omzien naar elkaar
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er op dit moment niemand in het ziekenhuis.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen.

De bloemen gaan deze zondag met een hartelijke groet namens ons allen,
naar mevr. C. Mol-Tollenaar, Hoek en echtp. van Dixhoorn-de Feijter in Sluiskil.

Bij de komende dienst:

Zondag 4 mei, dienst om 10.00 uur waarin mevrouw Johanne Boot hoopt voor
te gaan. Aandacht voor Dodenherdenking

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor Kerk in Actie — Noodhulp Soedan
Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor Kerk & Pastoraat


https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek

Orde van dienst
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
Dienst van de Voorbereiding
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken

Aanvangslied: Lied 655: Zing voor de Heer een nieuw gezang
verzen len?2 (zo mogelijk staande)

Votum en Groet (daarna gaan allen zitten)

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 150: Loof God, loof Hem overal
verzenlen?2

Tekst over de 1° zondag na Pasen

Zingen: Lied 909: Wat God doet, dat is welgedaan
verzenlen?2

Kyriegebed

Zingen: Lied 705: Ere zij aan God, de Vader

verzen 1 en 4

Dienst van de Schriften

Gebed bij de opening van de Schriften

Tekst: Neemt het geloven in deze tijd (weer) toe?

Kinderlied: Laat je licht maar schijnen-Nederland Zingt

De kinderen gaan met het licht van de Paaskaars naar de Kinderkring,
o.l.v. Addie de Bree

Schriftlezingen: Exodus 15: 22-27 en Johannes 20: 19-31 Lector: Ko Dieleman
Psalm 8: 2-10 Albert van Leeuwen

Evangelielezing: Mattels 6: 24-27 Voorganger



Zingen: Lied 834: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Verkondiging
Muzikale bijdrage

Zingen: Lied 655: Zing voor de Heer een nieuw gezang
verzen 3,4en5

Tijdens het voorspel van dit lied komen de kinderen terug in de kerk
Dienst van Gaven en Gebeden

Toelichting op de collecte door Wim

Inzameling van de gaven bestemd voor de
Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA)

Nederlandse
{ Vereniging voor
Autisme

Gebeden - dankgebed en voorbede, stilgebed,
afgesloten met het ‘Onze Vader’

Slotlied: Lied 913: Wat de toekomst brengen moge (zo mogelijk staande)
verzen len4

Heenzending en zegen
beantwoord met gezongen Amen (Lied 431c)

Zingen:  ‘Wilhelmus van Nassouwe’ Lied 708: 1 en 6

Inzameling van de gaven bij de uitgang bestemd voor Kerk en Pastoraat



Komende week

Dinsdag 29 april: Open Kerk en Middaggebed
De kerk is op dinsdagmiddag open, tussen 13.00 en 15.00 uur,
Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek.

Mededelingen

De komende week is ds. Saskia Ketelaar op studieverlof. Ze blijft bereikbaar via
de mail en app.

Uitnodiging vrijwilligersbijeenkomst op zaterdag 10 mei.

Zonder vrijwilligers geen gemeente!

We zijn heel dankbaar dat er zoveel mensen op allerlei terreinen hand- en
spandiensten verrichten. Bij deze nodigen we alle vrijwilligers uit, voor een
gezellig samenzijn op zaterdag 10 mei.

Vanaf 16.00 uur bent u welkom in de kerk voor een hapje en een drankje.
Bij mooi weer eten we buiten van de bbq, anders gezellig binnen.

We hopen u te verwelkomen op 10 mei!

Er liggen intekenlijsten op de tafel bij de ingang van de kerkzaal.

Graag daarbij aangeven of u wel of niet vegetarisch wilt eten.

En als het kan, ook graag aangeven of u een salade wilt maken en welke.

Namens de kerkenraad,
Ada Dieleman

Onze classispredikant verzorgde Nederlandse uitgave God Ademen

WEMELDINGE — Deze maand is bij uitgeverij Volzin het boekje God
ademen verschenen, een vertaling van Du bist gegenwartig, eine
Vaterunser-Meditation. De bekende Duitse theoloog, auteur en
GOD  mystica Marion Kistenmacher mediteert in het boekje bij de oude
adevnem Bijbelse tekst van het Onze Vader in eigentijdse en toegankelijke
v taal. Met zinnen die ons diepste wezen raken maakt ze het
belangrijkste gebed van alle christenen op een nieuwe wijze
o toegankelijk. Onze classispredikant ds. Arie van der Maas uit
Wemeldinge verzorgde samen met ds. Piet van Veldhuizen uit Hendrik-ldo-
Ambacht de uitgave voor het Nederlandse taalgebied.

ZEVADER-MEDITATIE


https://www.gelovenindedelta.nl/wp-content/uploads/boekje-Arie-voorkant.jpg

Volgens Van der Maas en Van Veldhuizen behoort bidden voor steeds minder
mensen bij het dagelijks leven. Anderzijds is er bij veel mensen een groeiend
verlangen naar stilte of ‘focustijd’, naar vormen van bezinning en meditatie. Als
het bestaan hectisch is, veel verplichtingen kent en verwachtingen hoog
gespannen zijn, is er weinig ruimte voor reflectie en verdieping. Dat geldt in de
samenleving en ook in de kerken. Een groeiend aanbod aan podcasts,
cursussen en boeken kunnen helpen om verdieping en verbinding te vinden.
Volgens de beide predikanten kan God ademen ook zo’n hulpmiddel zijn.

‘Spreek ze, overweeg ze’

Het Onze Vader, een gebedstekst die al eeuwenlang wereldwijd voor talloze
mensen van grote betekenis is, leent zich bij uitstek voor een stiltemoment,
waarin verbinding wordt ervaren met dat wat het hier en nu overstijgt. ‘Vind je het
moeilijk om te bidden, zei Jezus, doe het dan met deze woorden. Spreek ze,
overweeg ze'. Marion Kustenmacher heeft er eigen woorden naast geschreven
die helpen om in eigen tijd en context diepere of nieuwere betekenis te vinden.

Er ligt een inkijkexemplaar op de statafel. De boekjes kosten € 10 per stuk,
waarvan € 5 bestemd is voor Delta voor Columbia.

De boekjes kunnen worden besteld via de intekenlijst of per mail bij Marinka
Mahu scribaat@pknhoek.nl

Concert 11 mei 2025 in Kloosterzande

Stichting de kerk in Klooster presenteert op Moederdag een concert

in de Hof te Zandekerk op 11 mei 2025,

Om 15.00 uur (kerk open 14.30 uur).
Tickets en reservering via

www.stichtingdekerkinklooster.nl

Prijs: € 15.00 (vrienden € 12,50)

De drie leden van het Brunsvik String Trio vonden elkaar in hun gezamenlijke zoektocht om misschien wel de meest
intieme vorm van kamermuziek tot leven te brengen; het strijktrio.

Het samen ontdekken van dit uniek uitdagende repertoire was voor hen als musici een inspirerende reis.
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Het strijktrio, genoemd naar Beethovens ‘onsterfelijke geliefde’ Josephine von Brunsvik, bestaat uit violiste Quirine
Scheffers, altviolist Asdis Valdimarsdéttir en cellist Michael Stirling.

Het trio werd in 2010 opgericht. Zij spelen op 11 mei: van Boccherini (1743-1805) een Strijktrio in A groot op. 14 no.3;
van Schubert (1797-1828) zijn strijktrio no. 2, D581 in bes groot

van Beethoven (1770-1827) het strijktrio in Es groot op.3

i.s.m. stichting Stichting Is(.:::g'rgmuziek

zeeland

Kamermuziek-Zeeland.

Mede mogelijk gemaakt

door de Provincie Zeeland.

Een nieuwe cursus theologische verdieping

Op 04 september a.s. is het weer zo ver. Dan start er een nieuwe cursus
theologische verdieping in de ‘Vredeskerk’ te Goes.

Er zijn verschillende redenen om deze cursus te gaan volgen.

De cursus is geschikt voor wie:

- meer wil weten van het eigen geloof en de Bijbel

- meer wil weten van christelijke spiritualiteit

- sterker wil staan en mondiger wil worden in geloofszaken

- meer kennis wil opdoen voor geloofsopvoeding, catechese en bezoekwerk
- bewuster kerkdiensten wil beleven

- oude bronnen wil onderzoeken om nieuwe inspiratie te vinden

- open wil staan voor ‘andersdenkenden’

- zich wil verdiepen in betekenis van religie in onze huidige samenleving.

Een reactie van een oud-cursist is: “Van vroeger zijn wel wat oude dingen blijven
hangen. Ik heb nu weer veel nieuwe dingen geleerd. Bij de lessen komen veel
interessante onderwerpen aan bod. Het is een kleurrijke cursus”.

Het unieke van de cursus in Goes is dat de cursus oecumenisch is: protestanten
en katholieken, maar ook andersdenkenden zijn van harte welkom. Ook mensen
die geen kerkelijke binding hebben kunnen veel aan deze cursus hebben.
De docenten zijn zowel van protestantse als katholieke origine. Vrijwel alle
docenten zijn al lange tijd aan de cursus verbonden. Ze hebben een grote kennis
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van hun vakgebied. Met veel passie willen ze blijven doceren. Ook weer aan een
nieuwe groep.

Op donderdag 28 augustus is er een voorlichtingsbijeenkomst in de
Vredeskerk, Ds. W.H. van der Vegtplein 2, 4461 NG Goes, aanvang 19.30 uur.
Maar u kunt zich ook eerder opgeven om verzekerd te zijn van een plek in de
nieuwe cursus. Dat kan bij Dhr. Henk van Elzelingen, Westerzicht 586, 4385 BV
Vlissingen, tel: (0118) 47 28 18. E-mail: hvelzelingen@zeelandnet.nl.

Voor meer inlichtingen kunt u ook telefonisch of via de e-mail contact opnemen
met de cursusleider Dr. Aarnoud Jobsen, tel: (0113) 21 11 88. E-mail:
ajobsen@zeelandnet.nl.

Ook kunt u bij de scriba een digitale brochure opvragen als u interesse heeft:
scribaat@pknhoek.nl

Actuele informatie over de
Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek
is te vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook

Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden
(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website
www.gelovenindedelta.nl

Vieren

LEREN ¥ HOOP
Dienen Licfile
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Gedicht van Huub Oosterhuis- Uit Uw hemel

Uit Uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind
die voorbijgaat in de bomen.

Als een vuur zijt Gij verschenen,
als een ster gaat Gij ons voor,
in den vreemde wijst Uw spoor,
in de dood zijt Gij verdwenen.

Als een bron zijt Gij begraven,
als een mens in de woestijn.
Zal er ooit een ander zijn,
Ooit nog vrede hier op aarde?

Als een woord zijt Gij gegeven,
als een nacht van hoop en vrees,
als een pijn die ons geneest,
als een nieuw begin van leven.



