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Pinksteren

Feest van Hoop!

Samen met de prachtige bloemen in allerlei kleuren staat de boog symbool voor de hoop,
vol verwachting voor de toekomst. In de regenboogkleuren wordt Gods belofte zichtbaar

Voorganger: ds. Saskia Ketelaar
Ouderling van dienst: Ko Dieleman
Organist: Akko de Feijter
Koster: Patrick de Koning
Videowall: Finie Herrebout

U kunt de dienst om 10.00 uur meebeleven via www.kerkdienstgemist.nl
ook later is dat nog mogelijk.
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Hoop, het is een woord van maar vier letters.
Maar wat het zegt is meer welkom dan ooit. Zelden beleefden we wereldwijd
zulke ingrijpende tijden. En zelden verlangden we zo naar uitzicht.

Met Pinksteren vieren we dat er hoop is, omdat Gods Geest bij ons is.
Kinderen leven die hoop voor. Zij laten zien dat het leven doorgaat. Daarom
maken wij van het pinksterfeest een feest van hoop.

We komen in actie met en voor kinderen ver weg en dichtbij.

We ontvangen hoop, we delen hoop. Doe mee!

Orde van dienst
Dienst van de Voorbereiding
Orgelspel
Woord van welkom door de ouderling van dienst
De kaars voor de Kinderkring wordt aangestoken

Openingslied: ‘Kom, Heilige Geest, Gij vogel Gods’
Lied 680:1,2en 4 (zo mogelijk staande)

Stil gebed — Bemoediging — Groet (daarna gaan allen zitten)

Inleidende woorden bij deze dienst met ‘Het meisje van hoop’

Kyriegebed
Zingen:  ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ Lied 695
Lied van Rainbow de duif: ‘Roekoe, roekoe’ Kerk in Actie

Feest van Hoop

We zijn er op de wereld met z'n allen voor elkaar.
Niemand in z'n eentje, want dat is veel te zwaar.

We moeten elkaar helpen, ook wanneer het moeilijk gaat,
zodat iedereen, groot en klein, er nooit allen voor staat.

Rainbow de duif, vliegt er op uit.
Van oost naar west, van noord naar zuid.
Terug van zijn reis, vertelt hij je dan...
wie en waar je helpen kan.

Roekoe, roekoe, roekoekoe



Maar dan staat ineens de wereld op z'n kop.

Hoe moet ik nou verder, houdt het ooit nog op?

Toch mogen we vooruit zien naar het Pinksterfeest

Waar God ons hoop en kracht geeft door de Heilige Geest.

We zijn er op de wereld......

De kinderen gaan met het licht
van de Paaskaars naar de kinderkring

o.l.v. Anika Mol

Dienst van de Schriften

Gebed om de gaven van de Heilige Geest

Allen:
Dominee:

Allen:
Dominee:

Allen:
Dominee:

Allen:
Dominee:

Allen:
Dominee:

Allen:
Dominee:

Allen:
Dominee;:

Wij bidden U, God, geef ons de gave van de WIJSHEID.
Om de gave van wijsheid bidden wij, overal waar dwaasheid regeert.
het recht van de sterkste, de waanzin van oorlog.

Wij bidden U, God, geef ons de gave van KENNIS.
Om de gave van kennis bidden wij, overal waar onkunde regeert,
waar het verstand moet dienen om andere kapot te maken.

Wij bidden U, God, geef ons de gave van het GELOOF.
Om de gave van geloof bidden wij
overal waar mensen het visioen van alles voor allen hebben opgegeven.

Wij bidden U, geef ons de gave van GENEZING.
Om de gave van geneeskracht bidden wij
overal waar mensen en dieren ziek zijn en ziek worden gemaakt.

Wij bidden U, God, geef ons de gave van de PROFETIE.
Om de gave van profetie bidden wij
overal waar mensen zich blind staren op een bange toekomst.

Wij bidden U, God, geef ons de gave van het ONDERSCHEID.
Om de gave van het onderscheid bidden wij,

overal waar mensen verstrikt raken in recht of slecht,

in waarheid of leugen.

Wij bidden U, God, om de gave van het ENTHOUSIASME.
Om de gave van enthousiasme bidden wij,

overal waar mensen berusten.

Amen



Lezing: Handelingen 2: 1 —13 lectrice: Ada Dieleman

Zingen: ‘Kom laat ons deze dag’ Lied 672: 1 en 3

Lezing: Romeinen 15: 13
‘Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde
en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.’

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen:  ‘Wij leven van de wind’ Lied 687

Tijdens het zingen van dit lied, komen de kinderen terug in de kerk
Dienst van Gaven en Gebeden

Gebeden - dank- en voorbeden — ‘Onze Vader’
Lied: ‘Toekomst vol van hoop’ Sela — Chr. Koor Jigdaljahu

In de nacht van strijd en zorgen
kijken wij naar U omhoog,
biddend om een nieuwe morgen,
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,
al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen

op het einde van de nacht.



Heenzending en Zegen (zo mogelijk staande)

met aansluitend drie maal gezongen: ‘Ubi caritas’ (lied 568)
‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’

Orgelspel

Inzameling van de gaven bij de uitgang:
50% Kerk & Pastoraat
50% Diaconale doelen

Nu de terrassen weer open zijn, mogen ook wij buiten koffie drinken.
Uiteraard enkel bij mooi weer én met alle nodige
veilige maatregelen van afstand.

Welkom in de tuin!



Omzien naar elkaar
Voor zover, bij het maken van deze Zondagsbrief bij de kerkenraad bekend,
verblijft er niemand uit onze gemeente in het ziekenhuis.

We leven mee met allen die ziek zijn en met de mensen om hen heen.

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag met een hartelijke groet namens
ons allen naar familie de Koning, ds. Raamshof 5.

Het symbolisch bloemstuk, gemaakt door Ellie Pijpelink, gaat met een
hartelijke groet namens ons allen naar Daniélle Rijksen, Hendrikstraat 2.

Namen van gemeenteleden die ziek zijn, thuis of in het ziekenhuis en namen van
gemeenteleden waar de bloemen heen kunnen of een kaart gebracht kan worden,
graag doorgeven aan één van de leden van de werkgroep pastoraat.

Namens het pastorale team,
Ada Dieleman

Bij de komende dienst

Zondag 30 mei, hoopt om 10.00 uur drs. Kelly Keasberry uit Antwerpen
voor te gaan.

De collecte na afloop van de dienst is bestemd:

50% voor Kerk en pastoraat en 50% voor Diaconale doelen.

De kerk is geopend én alle diensten zijn te volgen via
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek



https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek

Komende weken

Open kerk en Middaggebed

De kerk is op dinsdagmiddag open,

tussen 13.00 en 15.00 uur. Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.

We volgen de aanwijzingen en ontsmetten voortdurend zodat alles veilig blijft.
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek met afstand.

U en jij: van harte welkom!

Vrijdag 28 mei: 19.30 uur — 22.00 uur Sirkelslag YOUNG,
spanend en interactief spel voor jeugdgroepen uit heel Nederland.
Alle tieners hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen

Donderdag 3 juni:  online workshop met als titel God in de supermarkt
Tijdens de online workshop gaan we in gesprek hoe we tijdens onze dagelijkse/wekelijkse

boodschappen bewustere keuzes kunnen maken.
Tijd: van 20:00 - 22:00

(let op! dit is een andere tijd dan de eerste keer)
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K Bkéymb’ang zun veven,

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl
Ook op facebook zijn wij te vinden!

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta:
www.gelovenindedelta.nl
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