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Voorganger:   ds. Saskia Ketelaar 
Ouderling van dienst: Addie de Bree 
Organist:    Connie van Hermon 
Koster:    Leen Dieleman 
Video Wall:   Andrea van Hermon   

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan onze gasten 
 

In de kerk is ringleiding aanwezig (gehoorapparaat instellen op stand ‘T’) 
Deze dienst is nu of later mee te beleven via www.kerkdienstgemist.nl  
 

Wij hopen dat u zich thuis zult voelen. 
Mocht u iets te vragen hebben: we staan u graag te woord. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondagsbrief 
Zondag 4 april 2021 

Kleur: Wit 
 

 
Paasmorgen 

 

Het oude is voorbijgegaan, zie … het nieuwe is gekomen! 
 

 
 
 

Vanmorgen staat er voorin de kerk, net als de afgelopen weken een 
liturgisch bloemstuk. Vandaag in de feestkleur wit, met het open hart als 
symbool voor ons eigen hart om dat open te zetten voor de ander. 
 
 

Met de kinderen hoorden we de afgelopen 6 weken over  
Een spoor van liefde  
Jezus geeft zijn leven uit liefde voor de mensen. Hij vraagt aan zijn leerlingen 
om uit liefde voor Hem ook elkaar lief te hebben. Jezus heeft een diepe 
voetafdruk achtergelaten in de wereld en in hun leven. 
Wij mogen in zijn voetstappen treden. 
 
 
 
 
Omzien naar elkaar 
Voor zover bij het maken van deze zondagsbrief bij de kerkenraad bekend, 
verblijft mevr. Pladdet, Tulpstraat 9 in het ziekenhuis en  
is dhr. Aad den Ouden verhuisd naar Huize Emmaüs te IJzendijke.  
Afdeling Tivoli, kamer 13. 
 
De bloemen gaan met een hartelijke groet namens ons allen naar  
Dhr. F. de Jonge, Beatrixstraat 15. 

 
 
 

  



4  

Orde van de dienst 
 

Orgelspel  
 
Woord van welkom door de ouderling van dienst  
 Bij de liturgische schikking:    

De steen is weggerold! Alles staat weer open!  
De dood jaagt ons geen angst meer aan, dus wat houdt ons nog tegen?  
Nu kunnen we vol vertrouwen delen van wat Hij ons gaf.  
Hij had ons lief en gaf ons alles, zonder reserves.  
Laten we Zijn voorbeeld volgen. Laten we de zieken bezoeken.  
De dorstigen laven. De hongerigen voeden.  
De vreemdeling onderdak bieden.  
De naakten kleden. De doden begraven. Zorg dragen voor de aarde.  
Halleluja. De Heer is waarlijk opgestaan. 

 
Dienst van de Voorbereiding 

 

Aansteken van de kaars voor de Kinderkring aan de nieuwe Paaskaars  
 
Openingslied: ‘Christus, onze Heer, verrees’     (zo mogelijk staande)

   Lied 624                    
 
Bemoediging en Groet            (daarna gaan allen zitten) 

 
De lof van het licht 
  

 Om de eerste dag van de rest van ons leven, 
 om het licht dat telkens weer doorbreekt, 
 om de warmte, die de kilte verdrijft, 
 om de geuren van groen om ons heen. 
 Zeg:   HALLELUJA 
 
 Om de mensen die wel worden bevrijd, 
 om wie zich niet neerleggen bij onrecht, 
 om wie opstaan tegen leugen en bedrog, 
 om wie werken aan een andere toekomst. 
 Zeg:   HALLELUJA 
 
 Om wie zich geven aan het welzijn van mensen, 
 om wie verzorgen, verbinden en genezen, 
 om wie een toevlucht zijn voor ontheemden, 
 om wie vertroosten, verzachten en sterken. 
 Zeg:   HALLELUJA 
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 Om wie het patroon van geweld wil doorbreken 
 om wie het oude liedje niet meer wil zingen, 
 om wie het waagt zonder te willen winnen, 
 om wie nieuwe wegen zoekt, ook de smalle. 
 Zeg:   HALLELUJA 
   
 Om alle kinderen, die ons leven versieren, 
 om alle momenten van vrolijk plezier, 
 om alle vriendschap, gemeenschap en liefde, 
 om alle verrukking van kunst en cultuur. 
 Zeg:   HALLELUJA 
 
 Om alle getuigen wier woorden nog spreken, 
 om alle opwekkende mooie verhalen, 
 om alle goede gebaren en wenken, 
 om alle dromen en daden van hoop. 
 Zeg:   HALLELUJA 
 
 Om de laatste der dagen, het diepste geheim, 
 als alle tranen zullen worden afgewist 
 en alle ogen zullen worden geopend 
 in het zoete licht van de morgen: 
 Zeg:   HALLELUJA 

 
Zingen:  ‘Halleluja, eeuwig dank en ere’ 

Liedboek der Kerken, gezang 257 
 

Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 

 

Dienst van het Woord 
 

40-Dagentijdproject  
‘Een spoor van Liefde’: Pasen! 

 

Kinderlied:  
‘De leerlingen rennen meteen naar het graf’   

         
De kinderen in de basisschoolleeftijd gaan,  
met het Licht van de Paaskaars naar de kinderkring  
o.l.v. Anica Mol 
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Gebed 
 
Agnus Dei – Or Tamim 

Lied gebaseerd op Matteüs 26: 26 – 30:  
Toen ze verder aten nam Jezus een brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: 
‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun 
de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed van het verbond, dat voor 
velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet 
meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw 
van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader’ 

 
Woord van Johannes Chrysostomos 
 
Evangelielezing: Johannes 20: 1 – 18   lectrice: Corry Siersema 

 
Zingen:   ‘Jezus leeft en ik met Hem’      Lied 641: 1 en 2 

 
Brieflezing:  1 Korinthe 15:  1 – 5     
 
Overdenking  
   

Don’t you cry – Or Tamim 
 Lied gebaseerd op Johannes 20: 11 – 16: 
Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf en daar zag ze 
twee engelen in witte kleren zitten, één bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de 
plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar.  
Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem naartoe gebracht 
hebben.’ Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het 
Jezus was. ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ vroeg Jezus.  
Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan 
waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ 
Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’  

  

Dienst van Gaven en Gebeden 
 
Gebeden  Dankgebed – Voorbede – Stil gebed –  

gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’  
 

Slotlied:  ‘U zij de glorie’         (zo mogelijk staande)

   Lied 634 
 

Heenzending en Zegen 

  Aansluitend zingen ‘Ubi caritas’    (lied 568) 

    ‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God’ 
 

Orgelspel 
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Collecteren in tijden van corona. 
 

• Contant geld en/of collectebonnen in een envelop, te deponeren in de brievenbus 
van de kerk aan de Langestraat.  Gelieve de envelop te adresseren aan:  
kerkrentmeesters protestantse gemeente Hoek.                    
 

• Overschrijven op het rekening nummer van de kerk:  
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v.: CvK protestantse gemeente Hoek.         
Gelieve als omschrijving te vermelden: collecte corona periode.   

 

Het totaalbedrag wordt als volgt besteden:  
50% voor kerk en pastoraat, t.b.v. onze plaatselijke geloofsgemeenschap en  
50% voor Kerk In Actie, t.b.v. onze medemensen in nood. 
 
 
 
Bij de komende viering en dienst 
Open Kerk en Middaggebed: 
De kerk is op dinsdagmiddag open,  
tussen 13.00 en 15.00 uur. Het Middaggebed vindt plaats om 13.15 uur.  
We volgen de aanwijzingen en ontsmetten voortdurend zodat alles veilig blijft. 
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek met afstand.   
U en jij: van harte welkom! 
 
 
Zondag 11 april hoopt om 10.00 uur ds. Jan Verlinde uit Axel voor te gaan.  
De collecte na afloop van de dienst is bestemd:  
50% voor Kerk en pastoraat en 50% voor Kerk in Actie. 
 
De kerk is geopend én alle diensten zijn te volgen via 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/1146-PKN-Hoek
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Kerk in Actie project 2021: ‘Ik ben er voor jou’ 
 

‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’ 
1 Johannes 4: 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website Protestantse gemeente te Hoek: www.pknhoek.nl 
Ook op facebook zijn wij te vinden! 

 

Voor meer informatie over Kerken en gemeenten die behoren tot de classis Delta: 
www.gelovenindedelta.nl 

 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.gelovenindedelta.nl/

