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Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! 
God, laat mij voor uw aangezicht, 

geheel van U vervuld en rein, 
naar lijf en ziel herboren zijn. 

 
Schep, God, een nieuwe geest in mij, 
een geest van licht, zo klaar als Gij; 

dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt 
en ga de weg die U behaagt. 

 
Wees Gij de zon van mijn bestaan, 

dan kan ik veilig verder gaan, 
tot ik U zie, o eeuwig licht, 

van aangezicht tot aangezicht. 
 
 

Lied 834 uit het liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk 
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Voorwoord 
Vanuit de kerkenraad 

 

Als Nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk. 
 
Een toepasselijker thema hadden we vanuit de landelijke kerk niet kunnen krijgen. 
 
Perfect passend bij het jaar 2025. We vormen een nieuwe geloofsgemeenschap, 
na de fusie op 1 januari 2025. Niet langer Philippine, Sas van Gent, Sluiskil en 
Hoek, maar de nieuwe gemeente  ‘Onder de Wieken’, te Hoek. 
 
Twee geloofsgemeenschappen die samen als nieuw beginnen met respect voor 
de geschiedenis en als basis de onderlinge verbondenheid. 
 
Het begon allemaal met een stuurgroep in december 2021. Van daaruit zijn er 
meerdere overleggen gepland, tussen de beide kerkenraden, o.l.v. professionele 
begeleiding vanuit de landelijke kerk. Veel overlegmomenten zijn er geweest, 
waarbij we vooral keken naar ‘Wat bindt ons?’ Hoe kunnen we elkaar versterken 
en hoe kunnen we de krachten bundelen? Waar liggen ‘nieuwe’ kansen?  
 
In alle rust begonnen, maar af en toe haalde de tijd ons in, bv toen de 
kerkgebouwen bij PSS, sneller dan gedacht, werden verkocht.  
Toen gingen we op een zondag in april 2022 samen kerken in Hoek. En dat 
nieuwe, voelde voor de meesten heel fijn. Meer mensen om te zingen, bidden en 
koffie mee te drinken. Het ‘nieuwe’ / onwennige was er best snel af.  
Maar de officiële route moest zorgvuldig gelopen worden. Vandaar dat de fusie  
op 1 januari 2025 plaats kon vinden. 
 
Inmiddels voelt het vertrouwd, de grotere groep gemeenteleden,  
het zijn inmiddels vertrouwde gezichten geworden. 
 
Een nieuwe gemeente, met oog voor elkaar en hoop voor de toekomst. 
 
  
Namens de kerkenraad,  

Met hartelijke groet,  

 
       
Ada Dieleman (voorzitter) 
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Schuilen bij God  
 
‘Onder de Wieken’, is dat een Bijbelse naam?  

Jazeker, lees maar in Psalm 91 (NBV21)  
 
1  Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont 

en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, 
2  zegt tegen de HEER: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, 

mijn God, op U vertrouw ik.’ 
3  Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger 

en redt je van de dodelijke pest, 
4  Hij zal je beschermen met zijn vleugels, 

onder zijn wieken vind je een toevlucht, 
zijn trouw is een schild en pantser. 

 

De wieken zijn hier een ander woord voor vleugels. Dat is de manier waarop het 
Bijbelse Hebreeuws van poëzie houdt. Wij houden meestal van klanken die op 
elkaar rijmen zoals ‘de lucht is blauw en ik hou van jou’. Bijbelboeken zijn bedoeld 
om te worden voorgelezen en daarom houden ze van herhaling. Dezelfde dingen 
worden op een andere manier gezegd. De Psalmen staan daar vol mee en hier zie 
je dus ‘vleugels die beschermen’ en ‘onder zijn wieken een toevlucht’. 
 

Psalm 91 is voor veel mensen een lievelingspsalm. De harde werkelijkheid wordt 
onder woorden gebracht in beelden van die tijd; een vogelvanger en de pest. Het 
leven is vol gevaar en bedreigingen. Vandaag de dag hebben die gevaren andere 
namen: ziekte, een ongeluk, tegenslag. Psalm 91 vertelt niet waar dat kwaad 
vandaan komt of wie schuldig is maar zegt wat je dan kunt doen: schuilen bij God. 
 

Tijdens een lange bergwandeling kun je in een schuilhut bescherming vinden als 
het weer slecht wordt of de nacht invalt. Je kunt op adem komen: opwarmen, eten, 
slapen. De volgende ochtend vertrek je met nieuwe krachten. Schuilen is niet voor 
altijd. Je doet het tijdelijk om daarna weer fris en vrolijk de wereld in te stappen. 
 

Een kerkgebouw met de naam ‘Onder de Wieken’ is in de eerste plaats een 
verwijzing naar God. Bij Hem kun je altijd terecht. Hij zal zijn engelen bevelen om 
jou te dragen en Hij zal je horen! Dat staat ook in die Psalm.  
De naam ‘Onder de Wieken’ roept ook het beeld van zo’n schuilhut op. Tijdens 
onze tocht door het leven kan het wel eens tegen zitten. Het weer kan omslaan, 
donkere wolken pakken samen maar hier kun je op adem komen, opwarmen, eten 
en rusten. Je kunt er ook afspreken met vrienden om bij te praten, te genieten van 
Gods Schepping en af en toe een feestje vieren. Een schuilhut: hier ben je veilig 
en daarna kun je de wereld weer ingaan. Dat wij hier al schuilend gezegend 
mogen worden en zo anderen tot zegen mogen zijn! 
 

ds. Saskia Ketelaar 
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Jong in de Protestantse Kerk!  
 

 

Kinderkring 

Iedere zondag is er kinderkring voor de kinderen van 4 t/m 12 jaar. Tijdens de 
kerkdienst gaan zij naar hun eigen ruimte om daar het verhaal van die zondag te 
horen, erover te praten en een verwerking te maken. Wij volgen het leesrooster 
dat ons aangereikt wordt door de methode ‘Kind op Zondag’.  Na de verkondiging 
komen de kinderen weer terug in de kerk om samen met de gemeente de dienst af 
te sluiten.  
 
We sparen ook voor een adoptiekind van World Vision!  We krijgen altijd een 
reactie, waar we met de kinderen een mooi gesprek over hebben. 

 
Het is op dit moment niet realistisch om aparte kinder- of jeugdbijeenkomsten te 
organiseren, maar wij willen open staan om bij alles wat we doen de kinderen en 
jongeren zoveel mogelijk te betrekken en aan te spreken. 
Ook het contact met de school op het dorp willen we intensiveren door hen uit te 
nodigen om in de kerk op bezoek te komen. 
 

 

 

 

Kliederkerkdiensten 

Omdat voor de Kliederkerk en KliederKids op 
woensdagmiddag weinig tot geen belangstelling meer 
was, hebben we het over een andere boeg gegooid.  
Met Pinksteren was de eerste Pinkster-Kliederkerk-dienst.  
Tijdens de preek mochten kinderen, maar ook 
volwassenen naar een andere ruimte om te knutselen of 
bv. een elfje te schrijven.  
Dit bleek een geslaagd idee!  
En daarom hebben we dat nog eens herhaald op de Startzondag. Op deze manier 
hopen we toch contact te houden met onze kinderen en jongeren. 
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Kringwerk 
 

Ik zou wel eens willen weten 

 
Met een aantal jongeren 20+ zijn we op ontdekkingstocht 
gegaan om samen de Bijbel te lezen. De Bijbel is geen 
eenvoudig boek. De taal is soms moeilijk en de tijden van 
toen zijn zeker niet de tijden van vandaag. Vooral als je 
jong bent heb je heel wat vraagtekens. Inmiddels hebben 
we het etiketje ‘jongeren’ laten vallen want veel meer 
mensen hebben zin om samen de Bijbel te lezen.  
We lezen samen op vrijdagavond in de kerk om 19u30.  
De datum wordt steeds in onderling overleg afgesproken. 

Zin om mee te doen? Vertel het aan de dominee en je krijgt alle informatie. 

 
 

Welkom op het Groot Huisbezoek!  
 
Langzaam maar zeker hebben we met elkaar kennis 
gemaakt. Het lukt steeds beter om gezichten te 
herkennen en daar ook een naam bij te noemen. Maar 
kennen wij ook elkaars verhaal? Het ‘Groot Huisbezoek’ 
is een manier om naar elkaar te luisteren en van elkaar 
te leren. 
 
Tijdens een groothuisbezoek komen we in een 
huiskamer met ongeveer tien gemeenteleden samen. We ontmoeten elkaar in 
informele sfeer. We gaan met elkaar rond een thema in gesprek en delen met 
elkaar iets van ons leven, onze gedachten, onze ervaringen en geloof.  
Als we daarna verder gaan, merk je dat er iets nieuws is ontstaan: een nieuw 
inzicht, inspiratie of moed en verbondenheid.  
Wat een verrijking voor jezelf en onze gemeenten!  
 
Het onderwerp én het tijdstip wordt met de gastvrouw/gastheer afgesproken.  
De nieuwe adressen en data zijn nog niet bekend maar als u de Zondagsbrief 
leest, dan komt u het vanzelf te weten. 
 
Graag gastvrouw/gastheer zijn? Of heb je een gespreksonderwerp of een boek in 
gedachten om samen eens te bespreken?  
Vertel het de dominee want die is altijd op zoek naar inspiratie! 
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Kerkelijke Vrijwilligers Dienst 
 
De Kerkelijke Vrijwilligers Dienst bestaat uit een groot aantal vrijwilligers dat op 
verschillende terreinen actief is. 
Het bestuur bestaat uit: 
 Catrien Mol, voorzitter / Elly Tollenaar, secretaresse (bloemendienst en vervoersdienst) 
 Dagmar Elve (verjaardagskaarten) / Mieke Verplanken (koffiedienst) 
 

Na de dienst is het koffiedrinken in de ontmoetingsruimte, met 
mooi weer in de tuin. Wilt u meehelpen? Graag!  
U kunt hiervoor contact opnemen met Mieke Verplanken,  
tel. 0115-452039, e-mail miekemeesen380@gmail.com. 
 

De bloemen uit de eredienst worden namens de gemeente bij een 
gemeentelid gebracht die bijv. pas uit het ziekenhuis is ontslagen 
of recent een diepte-of hoogtepunt in zijn/haar leven heeft 
meegemaakt. 
 

Ook de ophaaldienst wordt door de KVD verzorgd. Mensen die 
slecht ter been zijn kunnen worden opgehaald voor de kerkdienst. 

 

Verjaardagskaarten voor gemeenteleden van 80 jaar en ouder worden via 
ouderlingen en contactpersonen bezorgd. 
Voorheen was dit bij beide gemeentes vanaf 75 jaar. 
Een Paasattentie zal ook bij gemeenteleden vanaf 80 jaar en ouder worden 
bezorgd. Dit in samenwerking met de diaconie. 
Bij huwelijksjubilea vanaf 50 jaar (en dan 55, 60 enz.) zal het bruidspaar een 
bloemstuk krijgen. 
Contactadres: Elly Tollenaar, tel. 06-28637353, e-mail ftollena@kpnmail.nl 
  

mailto:miekemeesen380@gmail.com
mailto:ftollena@kpnmail.nl
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Pastoraat 
 

Pastoraat-wijkindeling. 
De predikant en de ouderlingen vormen samen met een voormalig diaken en 
voormalig ouderling de werkgroep pastoraat. Door de tijd heen probeert de 
werkgroep zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van zaken die spelen in de 
gemeente en bij gezinnen of personen. In onderling overleg wordt telkens 
besproken op welke wijze en door wie het beste vanuit de werkgroep contact 
gelegd of onderhouden kan worden.  
De verdeling van straten en adressen over contactpersonen (en leden werkgroep) 
en kerncontacten houden we graag in stand. 
Wanneer u iets wilt doorgeven of overleggen, of een afspraak wil maken voor een 
bezoekje door één van de leden van de werkgroep, neemt u dan s.v.p. contact op! 
De ervaring leert dat het nog geregeld voorkomt dat gedacht wordt “dat ze het wel 
zullen weten”. Dit is echter lang niet altijd het geval.  
Daarom: laat het even weten, dat wordt zeer op prijs gesteld. 
 
De werkgroep pastoraat wordt bemenst door de volgende personen: 
 
Saskia Ketelaar (predikant)         0032-487286884 saskia.ketelaar@scarlet.be 

 
Addie de Bree (ouderling)   06-40196673 adebree@zeelandnet.nl 

Burg. H. Wolferthof, Rozenlaan, Terneuzen, Sluiskil. 

 
Ada Dieleman (ouderling/voorzitter)  06-10629899 adadieleman@zeelandnet.nl 

Kreeksingel,  Julianastraat, Tramstraat, Binnendijk (gedeeltelijk)  Omloop, Windlustlaan, 
Lovenpolderstraat, Lovenweg, Noorddijk, Biervliet, Oostburg, Koewacht 

 
Franny van Driel      0115-441652 gerardvandriel@hetnet.nl 

Irenestraat, Bernhardstraat, Beatrixstraat, Marijkestraat, Begoniastraat, 
Crocusstraat, Hendrikstraat, Wilhelminastraat, Tulpstraat, Gerberalaan 
 
Corry Siersema (ouderling)    06-36340405 casiersema@outlook.com 

Irisstraat, Gladiolenlaan, Ds. Raamshof 

 
Elly Tollenaar      06-28637353 ftollena@kpnmail.nl 

Azaleastraat, Fresiaplein, Clivialaan, Narcissenlaan, Korenbloemstraat,  
Langeweg, Seydlitzweg, Sluispolderdijk, Oude Bontepolderstraat 

    
Overige contactpersonen: 
 

Riet van Hoorn/     0115-441959 ldvhoorn@hetnet.nl 

Jeannette Ringlever    06-51200038 Jeannette59@live.nl 

Irisstraat “Lovendieke”,  Jasmijnlaan, Oud Vlissingen, Noordstraat, Seringenlaan,  
Lijsterbesstraat, Molendijk 

 
Rineke Dieleman/     0115-441630  leendiele@zeelandnet.nl 

Gilda van Diejen     06-42935206  gldvandiejen@gmail.com 
Irisstraat (duplexwoningen) , Keijzerstraat, Willemstraat, St. Hubrechtstraat, 
Langestraat noord, Dr. Leenhoutsstraat, Molendreef, Nieuwstraat 

 

mailto:ldvhoorn@hetnet.nl
mailto:leendiele@zeelandnet.nl
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Adrie Francke     0115-442461  amfrancke@zeelandnet.nl 

Verzorgingshuis Vremdieke  

 
Willy Dekker     0115-441880  fwdekker@zeelandnet.nl 

Mauritsfort, Zandplaatweg (gedeeltelijk), Langestraat zuid 

 
Anneke van der Sluis    0115-402484  kean.vdsluis@gmail.com 

Hasjesstraat, Zandplaatweg (gedeeltelijk), Kreekweg, Gruttolaan,  
Lozeschorweg, Middenweg, Koudepolderstraat 

 
Finie Herrebout     0115-442860   defien@zeelandnet.nl 

Binnendijk (gedeeltelijk),  Altenastraat, Knol, Wulpenbek, Philippine. 

 
 
Kerncontacten: 
 

Philippine   Dick van Nes  0115-491366 
       Braakmanweg 1, 4553 NH  Philippine 

 

Sas van Gent Hans Dekker  06-27563319 
Schans 11, 4553 DA  Philippine 

 

Sluiskil   Fia Neijt   06-15195824 
Albertpolderstraat 32, 4541 BH  Sluiskil 

 

Overige plaatsen Mieke Verplanken  0115-452039 
Stuvesande 380, 4532 MK  Terneuzen 
 

 
 

Thuis in Vremdieke 
 

Onze predikant ds. Saskia Ketelaar en Kerkelijk werker 
Peter Morée, zijn regelmatig te vinden in Verzorgingshuis 
Vremdieke in Hoek.  
Elke eerste dinsdag van de maand wordt er een 
maandopening verzorgd.  
Om 14.30 uur is er koffie/thee en iets voor 15.00 uur zijn 
we allemaal in de zaal en beginnen we.  
 

Wilt u eens komen kijken of eventueel meehelpen met het 
ophalen van de bewoners? Welkom!  
Iedere 1ste dinsdag van de maand vanaf 14u30! 
 

 
 
 

Iedereen is van harte welkom om te 
komen zingen, luisteren en bidden. 
 
 



10 

 

Adressen ziekenhuizen en zorginstellingen 
 

Als u een kaart wilt sturen naar iemand die in een ziekenhuis of zorginstelling is 
opgenomen, komt dat er vaak niet van omdat u het juiste adres niet weet. 
We helpen u daarbij door hieronder een lijst op te nemen met postadressen van 
ziekenhuizen en zorginstellingen waar onze zieken vaak zijn opgenomen. 
 
Weet u ook nog het kamernummer en/of de afdeling waar de patiënt ligt, dan is 
vermelding daarvan handig, maar niet noodzakelijk. 
 
Wel graag de namen noteren met de juiste voorletters en bij vrouwen zo mogelijk 
de meisjesnaam erbij. Ook is het handig om bij vaak voorkomende namen achter 
de naam tussen haakjes de woonplaats te vermelden. 

 
De adressen zijn: 
ZorgSaam Ziekenhuis locatie de Honte  Wielingenlaan 2  4535 PA Terneuzen 
ZorgSaam Ziekenhuis locatie Antonius  Pastoor van Genklaan 6 4501 AJ Oostburg 
UZ Gent      Corneel Heymanslaan 10 9000 Gent (B) 
Medisch Centrum Maria Middelares  Kliniekstraat 27  9050 Gentbrugge (B) 
AZ Maria Middelares    Buitenring Sint-Denijs 30 9000 Gent (B) 
AZ Sint-Jan Brugge     Ruddershove 10  8000 Brugge (B) 
Adrz       ‘s Gravenpolderseweg 114  4462 RA Goes 
Adrz       Koudekerkseweg 88 4382 EE Vlissingen 
De Redoute      Canadalaan 58  4551 AL Sas v Gent 
Ter Schorre      Bachlaan 90   4536 GD Terneuzen 
De Blide      Alberdingk Thijmstraat 1 4532 CZ Terneuzen 
Bachten Dieke     Koninginnelaan 2  4532 BP Terneuzen 
Hospice Zeeuws-Vlaanderen   Leeuwenlaan 40  4532 AG Terneuzen 
Vremdieke      Irisstraat 30   4542 EE Hoek 
De Vurssche      Rooseveltlaan 1  4571 HT Axel 
De Molenhof      Molenstraat 14  4543 CM Zaamslag 
’t Verlaet      Bernhardstraat 22  4554 BE Westdorpe 
Ter Walle      Ter Wallestraat 7  4521 AZ Biervliet 
Emmaus      Handboogstraat 6  4515 CW IJzendijke 
De Blaauwe Hoeve     Truffinoweg 2  4561 NT Hulst 
Hooge Platen     Westlandstraat 4  4511 XX Breskens 
Stelle       Veerhoeklaan 7  4501 AE Oostburg 

  

 
 
 
 
 

Ik heb geen grote woorden 
Wel dit klein gebaar 
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Werkgroep Communicatie 

Communicatie is simpelweg het doorgeven van 
informatie: een zender stuurt een boodschap 
naar een ontvanger. Dit kan mondeling, 
schriftelijk of digitaal.  
 

Communicatie moet duidelijk zijn en, wat onze 
gemeente betreft, uitgaan van een christelijke 
visie*. Door te communiceren hopen we dat u en 
anderen betrokken blijven of raken bij onze 
gemeente en activiteiten. 
Ook in onze gemeente wordt er volop 
gecommuniceerd: tijdens vergaderingen of het 
koffie drinken, via de e-mail, facebook of de 
website…….noem maar op.  
Daar doen we allemaal aan mee.  
 
 

Een vertrouwd communicatiemiddel dat wekelijks wordt verspreid is de 
zondagsbrief. Naast de liturgie bevat de zondagsbrief informatie over activiteiten, 
feestelijke gebeurtenissen, collectedoelen enz.  
 

Het jaarlijkse kerkblad heeft een nieuwe naam gekregen: ‘Onder de Wieken’.  
Deze heeft u momenteel in handen, is ook een vorm van communicatie. Elk jaar 
proberen we er weer een aantrekkelijk infomagazine van te maken.  
De Schakel, het twee maandelijkse Kerkblad van PSS komt vanaf dit jaar te 
vervallen. 
 

Via de gemeentemorgen, ongeveer twee keer per jaar, wordt er fysiek 
gecommuniceerd over het wel en wee in onze gemeente.  
 

Allemaal vormen van mondelinge en schriftelijke communicatie. Zoals aan het 
begin genoemd, kennen we ook nog de digitale communicatie.  
De website en facebookpagina van onze kerk en de facebookpagina van het 
Geven- en Nemenkastje worden heel goed onderhouden en zijn altijd up-to-date. 
Ook kerkdienst-gemist is inmiddels niet meer weg te denken, zodat u ook thuis of 
ergens anders een dienst kunt meevieren of later nog eens terug kunt kijken.  
 
Mist u iets, heeft u een idee of tip?  
Laat het ons gerust weten. 
 
ds. Saskia Ketelaar, Cor-Elli de Bruijn, Cisca Buijze, Arno Dieleman 
Dagmar Elve, Marinka Mahu en Elly Tollenaar 

 
*Bij een christelijke visie past het om de mens in vier relaties te zien staan:  
de relatie tot God, de relatie tot jezelf, tot de ander en tot de wereld. 
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Kerkrentmeesters praten u bij 
 
De kerkrentmeesters hebben ook afgelopen periode niet stilgezeten.  
 
De fusievoorbereiding vraagt veel aandacht. Gelukkig gebeurt dit achter de 
schermen en hoeven we u daarmee niet vaak lastig te vallen.  
De bovenplaatselijke structuren kijken aandachtig mee en helpen met het in goede 
banen leiden van het hele proces. Vele stappen moeten in de juiste volgorde 
worden gezet. Vroegtijdig is ook een notaris ingeschakeld voor juridisch advies en 
de afwegingen die dit met zich meebrengt. Zorgvuldigheid is hier het credo. 
Niets lijkt een goede samenvoeging en ineenvloeiing nu nog in de weg te staan. 
 
Natuurlijk blijven ook de andere zaken aandacht vragen. Zoals u heeft gemerkt is 
de regeling van de verwarming nog niet in orde. We regelen het nu met de hand 
en hopen dat u niet meer in een koude kerk komt. We hebben hier nog wat werk 
aan te doen. 
 
Helaas heeft zich een structurele constructiefout in de muur-kap aansluiting 
gemanifesteerd. Hierdoor dringt er water binnen. U kunt het zien door de 
verkleuring in de hoeken bij die aansluiting. De aannemer en leidekker gaan dit 
probleem oplossen.  
 
De geluidsinstallatie houdt ook onze aandacht. Stap voor stap werken we aan een 
verdere verbetering. De ringleiding is het eerste dat op de lijst staat.  
 
De inkomsten en uitgaven volgen netjes de in de begrotingen verwachte trend. 
Hier zijn geen grote onverwachte zaken zichtbaar. 
 
De collectebonnen zullen straks ook de nieuwe roepnaam 
van de gemeente dragen. We hebben gekozen voor een 
andere kleur: geel . Het bedrag per bon hebben we hetzelfde 
gehouden. U kunt ze blijven bestellen op dezelfde manier als 
tot nu toe gebruikelijk. Dit geeft voor u gebruiksgemak en de 
mogelijkheid de collectes als gift op te nemen bij u 
belastingaangifte. 
 
Mocht u vragen hebben over de stoffelijke zaken van onze kerk, schroom dan niet 
om één van de kerkrentmeesters aan te spreken. We kijken uit naar een mooie 
verse start vanaf januari. 
 
Namens het college van kerkrentmeesters,    
Kees Biesheuvel 
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Werkgroep Liturgie & Eredienst 
 
Een Eredienst – dat is de zondagse dienst eerst en vooral. 
Liturgie – is de manier waarop een kerkelijke gemeente het geloof tijdens een 
kerkdienst viert  
 
Tijdens de diensten krijgen verschillende bijzondere gebeurtenissen een plek. 
Afscheid, (her)bevestiging, doop, enz. Liturgische kleuren gaan daarin mee.  
In onze gemeente worden er vier kleuren gebruikt. 
Paars voor de tijd van inkeer, voorafgaande aan Kerst en Pasen,   
Wit, kleur van het feest van Kerst en Pasen, soms wordt 
wit ook bij een uitvaart gebruikt. Rood bij het Pinksterfeest 
en bij de (her)bevestiging van ambtsdragers en tot slot de 
kleur Groen, voor alle overige weken. 
 
De liturgie kan vele vormen hebben, door de jaren heen is 
er een min of meer standaard orde van dienst ontstaan. 
Dit geeft houvast, maar is zeker geen keurslijf. De 
afgelopen maanden is er in de werkgroep uitgebreid 
gesproken over de liturgie. Wat is belangrijk en waarom, 
vooral dat waarom is verrijkend om te ontdekken. 
 
Deze gesprekken blijven we voeren, want liturgie is geen 
statisch gebeuren, het blijft in beweging. 
 
 
 
Ds. Saskia Ketelaar, Cor-Elli de Bruijn, Marleen Dieleman 

Bart Kindt, Marinka Mahu, Daniëlle Rijksen,  

Henk Siersema en Mieke Verplanken 

 

Preekvoorzienster: Ada Dieleman 

 
De samenstelling van de werkgroep is het afgelopen jaar veranderd. Net na het verschijnen  
van het vorige kerkblad is Ineke Dees overleden, haar inbreng wordt nog steeds gemist. 
Tamar is eind 2024 gestopt bij deze werkgroep, ook bij Tamar konden we altijd rekenen op 
een waardevolle bijdrage! 
De werkgroep wordt gevormd door gemeenteleden vanuit de twee voormalige gemeenten. 
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Eén van onze gastvoorgangers  
 

Zingend geloven met Pieter Overduin  
 

Wat betekent het voor jou dat je op de kansel in Hoek 
mag staan?   
Die kansel is voor mij langzamerhand een vertrouwde plek 
geworden. Ik kom al sinds 2003 in Hoek. Ik herinner me de wat donkere inrichting  
van de oude kerk met veel banken en die mooie glas-in-loodramen.  
Ik ging voor in de noodkerk met een aantal Syrische vluchtelingen. En nu het 
voortreffelijke nieuwe kerkgebouw met een moderne uitstraling en vertrouwde 
elementen. En natuurlijk de gemeente zelf en de ontspannen sfeer.  
Sinds mijn emeritaat in 2019 word ik elk jaar een aantal keren gevraagd, soms ook 
om in te vallen als gastorganist.  
 

Sta je liever op de kansel of speel je liever piano/orgel?  
Beiden doe ik graag. Voor mij is het overigens één gebeuren. Beiden verkondigen op 
eigen wijze dezelfde boodschap. Naast het gesproken woord kan soms een lied nog 
dieper worden beleefd. De dichter-dominee Willem Barnard sprak over zingend 
geloven. Ik was blij met het Liedboek 2013, zingen en bidden in huis en kerk.  
Zo heb ik liederen uit andere tradities ontdekt.    
Ik ervaar regelmatig inspiratie als ik een lied gebruik als meditatie. Dan denk ik ook 
aan de muzikaal poëtische programma’s die ik samen met ds. Louis Freund 
samenstelde en uitvoerde. Over Abraham, pelgrimage, de Emmaüsgangers, Dietrich 
Bonhoeffer en bij mijn afscheid een programma over teksten en muziek die mij 
vergezelden gedurende heel mijn leven. Je merkt dat muziek en gesproken teksten 
elkaar versterken. Ook mijn pianospel wordt daardoor gekleurd. Muziek kan enorm 
troosten, zoals ook goede woorden kunnen helen.  
 

Iedereen maakt een ontwikkeling mee in theologisch denken. Hoe was jouw 
opvoeding met religie?  Ik ben opgegroeid in een midden-orthodox hervormd 
gezin in Zeist. Mede door twee ooms, de predikanten Koos Overduin (Geref. Syn.) en 
Leendert Overduin (Hersteld Verband) en bevriende predikanten van mijn ouders 
leek mij het werk van predikant wel uitdagend. Een besef van roeping was er toen 
nog niet. Vanaf mijn 14e kwam ik in contact met Youth for Christ. Daar kon ik met 
veel enthousiasme Engelstalige liederen op piano begeleiden. Ik bezocht koffiebars 
en contactavonden in Zeist en de Kruis- of Muntboot in Utrecht. Dat heeft mijn 
geloofsbeleving in die jaren sterk beïnvloed in een ontspannen sfeer. 
 

En welke weg ben je daarna gegaan?  Ik koos na de Mavo voor het Ned. 
Bijbelinstituut in Bosch en Duin. Daar maakte ik kennis met de Bijbelse vakken en 
filosofie, gemeenteopbouw e.d. Deze opleiding gaf mij in 1976 de mogelijkheid om 
aan de Theologische faculteit in Brussel te studeren. De pluriforme samenstelling van 
de hoogleraren en medestudenten sloot goed aan bij mijn ervaring van thuis. 
Verder heb ik veel te danken aan Taizé. In 1974 was ik bij het jongerenconcilie. Daar 
merkte ik dat mijn geloof toch wel eenzijdig en naar binnen was gericht.  
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In Taizé werd ik me bewust van de oecumenische opdracht; als christen en als kerk 
je verantwoordelijk weten voor wat in de wereld speelt en wat de wereld nodig heeft. 
Mijn focus kwam nu daar op te liggen. Dat voelde als een bevrijding en een verrijking. 
De woorden van Roger Schutz, stichter van Taizé werden belangrijk: ‘strijd en 
aanbidding gaan samen’. Solidariteit maakt deel uit van je spiritualiteit. Tegelijk mag 
je persoonlijk geloof in God een bron van vreugde zijn. 
 

Ook de ervaring met een christen-Palestijnse gemeenschap in I’billin in Israël was 
belangrijk. Dat was tijdens een uitwisselingsproject met jongeren van de 
Thomasgemeente in Zeist. In juli 1978 ontmoette ik de Melkitische priester aboena 
Elias Chacour op zijn dakterras. Hij drukte ons op het hart dat je eerst de mens - Jood 
of Palestijn - moet zien zoals hij/zij is en dan pas wat hij/zij gelooft of welke cultuur 
hij/zij ook heeft. Deze latere aartsbisschop van de Melkitische Kerk was een 
voorvechter in de ‘non-violence-movement’. Ik herinner me nog zijn woorden: ‘I can’t 
live with people who don’t love!’ Vanaf die tijd werd ik me bewust van het onrecht dat 
het Palestijnse volk (moslims en christenen) is aangedaan door de staat Israël. 
Tegelijk werd ik me steeds bewuster van de trauma’s die ook aan joodse zijde 
bestaan. Later kreeg dat nog meer betekenis door het levensverhaal van mijn oom 
predikant Leendert Overduin. Hij zette zich  tijdens WOII in Enschede in om Joden te 
helpen onderduiken. Na de oorlog bekommerde hij zich om de NSB kinderen of 
partners.  
 

Als het gaat over het Israëlisch-Palestijns vraagstuk: het is niet gemakkelijk om beide 
bevolkingsgroepen tegelijk aandacht te geven. Ik probeer de dubbele solidariteit recht 
te doen door de verhalen te horen aan beide zijden zoals die van ds. Munther Isaak 
uit Bethlehem en vele anderen aan Joodse zijde die de dialoog ondanks alles blijven 
zoeken. Belangrijk is om ons te verdiepen in hun verhalen. Door de ervaring in I’billin 
is mijn nogal eenzijdig romantisch beeld van Israël als volk van God bijgesteld. Dat 
neemt niet weg dat ik nog altijd een grote liefde koester voor de Joodse traditie. Ook 
koester ik de verhalen van een 96 jarige joodse onderduikster die ik regelmatig in 
Hulst ontmoet. Het bijbels getuigenis gaat vooral om geloofwaardigheid. Het gaat om 
de profetische en ethische stem in het leven zowel religieus als politiek als het 
maatschappelijke leven, hier en daar en wereldwijd.  
 

Mijn eindthesis in Brussel ging over de brief van Jakobus. Daar wordt benadrukt dat 
het gaat om geloofwaardig christen zijn in woord én daad. Later ben ik me steeds 
meer gaan realiseren dat het om heel de mens gaat. De mens is vooral een 
relationeel wezen, voluit sociaal en levend in dialoog met de (A)ander. Verplaats je in 
het leven van de ander. Hij is als jij!  
Deze ‘leerschool’ gecombineerd met een cursus Klinische Pastorale Vorming hebben 
mij geholpen bij mijn werkzaamheden als predikant. In september 1985 werd ik 
beroepen in Klarenbeek bij Apeldoorn. Daarna volgden Maassluis (7 jaar), 
Scherpenzeel (5 jaar) en vanaf 2003 – 2019 in Hulst. Samen met Anja naast mij heb 
ik dat zo goed mogelijk proberen te doen.  
          

vervolg  op pagina 18 
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Kerkdiensten 
Tijdens de dienst is de collecte bestemd voor een diaconaal doel,  

aan de uitgang zijn de gaven wekelijks bestemd voor het plaatselijke kerkenwerk. 
 

Aanvang diensten: 10.00 uur, tenzij anders vermeld.  
De meest actuele gegevens vindt u op onze website www.pknhoek.nl 

 

5 januari 14.30 uur ds. Saskia Ketelaar 
    Nieuwjaarsbegroeting/Feestelijke dienst i.v.m. fusie 
12 januari   Pastoraal medewerker Peter Morée, Wemeldinge 
19 januari   ds. Saskia Ketelaar en Marian Dieleman 

Afscheid ambtsdragers/ Presentatie help HEEL Nederland 
door Frank Boerebach 

26 januari   ds. Arie van der Maas, Wemeldinge 
 
2 februari   ds. Saskia Ketelaar 
    Zondag werelddiaconaat 
9 februari   ds. Wim Jansen, Vlissingen     
16 februari   ds. Saskia Ketelaar 
    Dienst van Schrift en Tafel 
23 februari   dhr. Robert Goemaere, Brugge 
 
2 maart   ds. Saskia Ketelaar 
9 maart   mevr. Truus Rijke, Terneuzen 
    Eerste Zondag Veertigdagentijd 
16 maart   ds. Saskia Ketelaar 
    Tweede Zondag Veertigdagentijd/Biddag 
23 maart   drs. Kelly Keasberry, Antwerpen 
    Derde Zondag Veertigdagentijd 
30 maart   ds. Jan de Visser, Berkenwoude 
    Vierde Zondag Veertigdagentijd 
 
6 april   ds. Saskia Ketelaar 
    Vijfde Zondag Veertigdagentijd 
13 april   Pastoraal medewerker Peter Morée, Wemeldinge 
    Palmpasen 
17 april 19.30 uur  Witte Donderdag – ds. Pieter Overduin, Hulst 
    Dienst van Schrift en Tafel 
18 april 19.30 uur  Goede Vrijdag – ds. Huub Smeets, Spui 
19 april 19.30 uur  Stille Zaterdag – 
20 april   Pasen- ds. Saskia Ketelaar 
27 april    ds. Cor de Beun, Brugge 
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4 mei    mevr. Johanne Boot, Hoek 
    Dodenherdenking 
11 mei   mevr. Jessica v.d. Wilt-Koeman, Krimpen a/d Lek 
18 mei   ds. Co Janssen, Borculo 
25 mei   ds. Saskia Ketelaar 
 
1 juni    ds. Saskia Ketelaar 
8 juni    Pinksteren – ds. Saskia Ketelaar 
15 juni   drs. Kelly Keasberry, Antwerpen 
22 juni   ds. Saskia Ketelaar 
29 juni   mevr. Jessica v.d. Wilt-Koeman, Krimpen a/d Lek 
 
6 juli    ds. Saskia Ketelaar 
    Dienst van Schrift en Tafel 
13 juli   ds. Cor de Beun, Brugge 
20 juli   ds. Saskia Ketelaar 
27 juli   ds. Gert Kwakkel, Biggekerke-Meliskerke 
 
3 augustus   mevr. Helen Blow, Wetteren 
10 augustus  dhr. Robert Goemaere, Brugge 
17 augustus  ds. Pascal Lauwaert, Brugge 
24 augustus  ds. Saskia Ketelaar 
31 augustus  ds. Pieter Overduin, Hulst 
 
7 september  ds. Saskia Ketelaar 
14 september  ds. Cor de Beun, Brugge 
21 september  ds. Saskia Ketelaar 
28 september  ds. Wim Jansen, Vlissingen 
 
5 oktober   ds. Saskia Ketelaar – Verbonden met het Joodse geloof 
12 oktober   Pastoraal medewerker Peter Morée, Wemeldinge 
19 oktober   drs. Kelly Keasberry, Antwerpen – Michazondag 
26 oktober   ds. Saskia Ketelaar 
    Dienst van Schrift en Tafel 
 
2 november  mevr. Margreet Lucasse, Axel – Dankdag 
9 november  ds. Saskia Ketelaar- Dag van de Mantelzorg 
16 november  ds. Jan de Visser, Berkenwoude – Zendingszondag 
23 november  ds. Saskia Ketelaar - Gedachteniszondag 
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vervolg van pag. 15 
 

Je zet je in voor Stichting de Kerk in Klooster(-zande). Kun je daar iets over 
vertellen?   Deze kerk was liefde op het eerste 
gezicht. Vanaf 2007 raakte ik betrokken bij de 
totstandkoming van de stichting die het behoud en 
activiteiten van de kerk wilde versterken door 
onderhouds-werkzaamheden en culturele activiteiten. In 
2018 kwam het moment dat de Prot. gem. Oosthoek 
moest besluiten om de Hof te Zandekerk over te dragen 
aan de stichting. Twee kerkgebouwen onderhouden 
was teveel geworden.  
 

In 2018 ben ik opnieuw secretaris geworden. Ik ben ook betrokken bij de tuin- en 
gazonwerkgroep. We zijn ons steeds meer bewust geworden van deze parel in 
religieus en cultureel erfgoed. Deze cisterciënzer kapel uit de 12e eeuw is een 
uniek gerestaureerde kerkgebouw in Zeeland. We zijn ook blij met de nieuwe 
historische wandeling door Hof te Zande met tuin en site. Op verzoek kunnen we 
de kerk openstellen. Misschien een idee om met gemeenteleden uit Hoek eens 
een bezoek te brengen aan de kerk en site? Dan kan ik jullie gids zijn.  
 

Jaarlijks is ons Bernardusfeest in augustus, genoemd naar de stichter van de 
Cisterciënzer Kloosterorde Bernardus van Clairvaux. Er zijn concerten in de 
kerktuin en de kerk. In 2025 zullen voor het eerst een viertal kamermuziek-
concerten met topsolisten plaatsvinden in samenwerking met de stichting 
Kamermuziek Zeeland.  
 

Voor mij blijft het bijzonder een steentje te mogen bijdragen aan het voortbestaan 
van dit bijzondere monument Dat neemt niet weg dat ik langzaam maar zeker ook 
een beetje gas ga terugnemen afhankelijk van mijn vitaliteit. En dan genieten Anja 
en ik al fietsend op de tandem door dit lieve land.  
 

Wat wil je nog zeggen tegen de mensen van ‘Onder de Wieken’?   
Mensen houd de lofzang gaande! Leef vanuit het besef wat onze wereld zo hard 
nodig heeft! Leef vanuit de woorden uit Jakobus 3:18 “waar in vrede wordt 
gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten”. 
Met u hoop ik dat juist in deze tijd vol crises de kerk(mensen) door haar 
betrokkenheid een verschil kunnen maken.  
 

O God, uw groot begrijpend hart kent onze angst en pijn;  
genees de zieke wereld weer, zodat zij goed zal zijn. 
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld aan! 

Lied 997:4 
 

Dank je wel, ds. Pieter Overduin! We wensen je nog veel goede jaren toe en 
hopen je nog regelmatig te zien op de kansel of achter het orgel/de piano.  
Of al fietsend samen met Anja door dit mooie lieve land! 
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Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om de kerkdienst bij  
te wonen of een dienst later willen meebeleven, is er de mogelijkheid om  
dit via internet te doen. Via de website Kerkdienstgemist. 
Ga naar www.kerkdienstgemist.nl,   
klik op Zeeland →  Hoek  → PKN Hoek en u hoeft geen dienst meer te missen! 
 
 
 

Open kerk en Middaggebed  
 
Op dinsdag is de kerk geopend vanaf 13.00 uur. 
In samenwerking met de Nederlandse Gereformeerde kerk vindt om 
13.15 uur het Middaggebed plaats in de Dagkapel. 
De kerk en ontmoetingsruimte blijft daarna tot 15.00 uur open. 
Er is koffie en thee en tijd voor een gesprek. 
 

 
Hieraan werken mee: ds. Saskia Ketelaar, Tamar Hoebé,  
Henk Siersema en Ep van der Es (Nederlandse Gereformeerde kerk) 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Diaconie 

 
 
 

 
De diaconie richt zich met name op Armoede. Armoede in de breedste zin van het 
woord, maar de inzet is vooral voor mensen dichtbij.  
Het Geven en Nemen Kastje naast de toren van de kerk is niet meer weg te 
denken, net als de inzet vanuit onze gemeente voor Schuldhulpmaatje. 
 
 

Geven en Nemen kast Hoek 
ook te vinden op Facebook 

 

De kast is voorzien van mooie deuren, 
zodat regen en wind de voorraad niet  
kunnen aantasten. 

 
 
 
 
 

 
Interesse om maatje te worden of 
vragen omdat u met een moeilijke 
financiële situatie te maken heeft?  
Stuur een berichtje naar 
info@terneuzen.schuldhulpmaatje.nl  
 
 

Schuldhulpmaatje Terneuzen, Hulst en Sluis werken samen en vallen onder het 
bestuur van Samen voor Zeeuws Vlaanderen. 
 
 
Diaconale acties 
Gedurende het jaar doen we mee aan diverse acties.  

 
 
De schoenendoosactie is al een aantal jaar een 
succes. Er zijn al veel kinderen blij gemaakt met 
gevulde schoenendozen. Het is nog niet bekend 
of we dat dit jaar weer gaan doen. 
 
 
 
 

about:blank
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Tijdens de 40 dagentijd werkt de diaconie vaak samen met de ZWO commissie 
voor verschillende acties. Dit zijn acties die een wat soberder of ingetogener 
karakter hebben, passend bij de vastenperiode. 
 
Collecterooster 
Ieder jaar maken we rond september/oktober een collecterooster.  
We proberen daarin een balans te vinden tussen lokale, Europese en wereldwijde 
doelen. We laten altijd ruimte voor noodhulp die op dat moment nodig is.  
 
 
Eethoek voor alleenstaanden 
Samen met de Nederlandse Gereformeerde kerk wordt 
ongeveer 7 keer per jaar de eethoek voor alleenstaanden 
georganiseerd. De opkomst is altijd groot. Alle 
alleenstaanden uit Hoek zijn welkom, u hoeft daarvoor 
geen lid van een kerkelijke gemeente te zijn.  
De maaltijd begint om 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. 
Kosten bedragen € 10,00  per persoon.  
Opgeven bij Catrien Mol, tel. 0115-441397 
In de informatiekast bij het pad bij de kerk, vindt u 
hierover regelmatig informatie. 
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ZWO 
 
De Zending Werelddiaconaat en 
Ontwikkelingssamenwerking-commissie van onze 
gemeente is een onderdeel van de  
Gezamenlijke ZWO Delta. 
Door deze samenwerking is er veel meer mogelijk dan dat 
elke gemeente afzonderlijk zou kunnen bereiken. 
 

Vanaf 1 september 2023 steunen wij voor de periode van drie jaar het 
classicale ZWO-project: Delta voor Colombia. 
 

Colombia is een land waar het verschil tussen arm en rijk extreem groot is.  
Dit heeft tot een 50 jaar durende burgeroorlog geleid. Alleen als er meer gelijkheid 
komt, kan de recente vrede behouden blijven. Een land waar nog veel huiselijk 
geweld is en inheemse inwoners, Afro-Colombianen en vluchtelingen 
achtergesteld worden.  
 

Naast de regelmatige aandacht tijdens de erediensten voor dit project, zijn wij 
natuurlijk ook zichtbaar tijdens d’Oekse feesten met de wafelverkoop, zorgen we  
voor de verkoop van soep tijdens een soep-zondag en organiseren wij elke twee 
jaar een High Tea. De opbrengsten gaan naar Delta voor Colombia.  
Tijdens de 40-Dagentijd wordt de Wereldmaaltijd georganiseerd en is er aandacht 
voor andere projecten van Kerk in Actie, vaak in samenwerking met de diaconie.  
Onze hartelijke dank voor uw bijdrage! 
 

Samen met Colombianen komen we in actie om kinderen en christenen 
 te leren hoe samenleven ook anders kan. 
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Er zijn 3 projecten die wij steunen: 
 

• Kinderen in achterstandswijken weerbaar maken 
 

In Bogotá, de hoofdstad van Colombia, groeien veel 
kinderen op in achterstandswijken vol armoede en geweld. 
In wijkcentra van partnerorganisatie FPT vinden zij een 
veilige plek.  
Bij FPT leren kinderen en jongeren trots te zijn op wie  
ze zijn en vertrouwen in zichzelf te hebben. 

 
 
 

• Sociaal bewogen predikanten opleiden 
 

Het jarenlange gewapende conflict in Colombia heeft 
miljoenen mensen getraumatiseerd en verjaagd van 
hun vertrouwde plek. De theologische universiteit in 
Cali rust toekomstige predikanten toe om in deze 
context van armoede en geweld om te zien naar 
mensen in nood.  
Jeannet Bierman is door Kerk in Actie uitgezonden als 
docent praktische theologie aan deze universiteit. 
 
 

• Duurzame agrarische ontwikkeling door Afro-Colombianen 
 

De Chocó-regio in Colombia is één van de armste en meest onveilige gebieden van 
Colombia. De bewoners van deze regio zijn meestal zwart. Zij worden in Colombia 
ernstig gediscrimineerd. De regio heeft een enorme biodiversiteit, maar kampt ook met 
illegale mijnbouw, houtkap en geweld van rebellen, paramilitairen en drugsmaffia. De 
lokale bevolking zit altijd klem tussen deze groepen. Cocomopoca, partnerorganisatie 
van Kerk in Actie, helpt inwoners van deze regio om via duurzame landbouw, met goed 
bosbeheer, hun inkomen te verhogen en de samenleving op te bouwen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie krijgt u tijdens de dienst maar kunt u uiteraard  
ook online bekijken op de website : www.gelovenindedelta.nl/colombia 

http://www.gelovenindedelta.nl/colombia
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In Gesprek met Wim Westbroek 
 

We zijn in Sas van Gent voor een gesprek met Wim 
Westbroek. Wim, geboren in Krimpen aan de Lek, 
verhuisde in 1963 naar Sas van Gent, samen met zijn 
vrouw, die oorspronkelijk uit Neede kwam. "De tweeling is 
hier geboren," vertelt Wim trots. Het gezin bestaat uit één 
zoon, drie dochters, zeven kleinkinderen en drie 
achterkleinkinderen. De kinderen wonen verspreid over 
Nederland en Polen. "Een paar van mijn kleinkinderen 
hebben een academische studie afgerond, maar ik ben 
trots op allemaal," zegt hij. Helaas is zijn vrouw, na 63 jaar 
huwelijk overleden. 
 

Werk en Kerk in Sas van Gent 
Wim verhuisde naar Sas van Gent vanwege de werkgelegenheid en de 
beschikbare woonruimte. Hij begon te werken in de stijfsel- en glucosefabriek, die 
later CPC, Cerestar en uiteindelijk Cargill werd. "Dat was een belangrijke reden 
voor ons om hier te komen wonen," legt Wim uit. 
Wat betreft de kerk in Sas van Gent vertelt Wim dat deze vroeger samen met de 
kerk in Philippine één gemeente vormde, met één dominee. "We kerkten wel 
apart, maar het was wel één gemeente," zegt hij. Wim ging altijd naar de kerk in 
Sas van Gent. Later werd samen met Sluiskil één gemeente gevormd.  
"Er waren destijds in de ochtend twee diensten: één in Sas van Gent of Philippine 
en één in Sluiskil," vertelt Wim.  
Pas later werd de keuze gemaakt om zondags af te wisselen tussen de kerken in 
Sas van Gent, Philippine en Sluiskil. Dit was een mooie stap naar eenheid,  
vindt Wim. "Het voelde goed dat we na een periode van apart kerken nu samen 
kwamen, na de dienst was er altijd koffie en dat gaf een  sociale saamhorigheid”. 
 
Kerkvoogdij en Kerkenraad 
Wim heeft maar liefst vijftig jaar in de kerkenraad gezeten als ouderling en 
kerkvoogd. "Ik was goed in brieven schrijven, dus heb ik heel wat bedelbrieven 
geschreven om extra geld binnen te halen voor de kerk," vertelt hij. Een voorbeeld 
hiervan was de fondsenwervingsactie voor het jeugdgebouw in Philippine. Een 
ander project waar Wim zich hard voor maakte, was het terughalen van de oude 
kerkklok van de kerk in Philippine. "De kerk werd rond 1900 vervangen maar de 
klok bleek te groot. Die klok zou worden omgesmolten voor een kleinere versie, 
maar dat is nooit gebeurd," legt Wim uit. De klok belandde uiteindelijk in 
Veelerveen. “Toen de kerk daar werd gesloten vroegen we of we de klok terug 
konden krijgen. Samen met dominee Henk van den Berg ben ik er toen naartoe 
gegaan." Toen Wim de klok zag, was hij in slechte staat, maar na een flinke 
opknapbeurt keerde de klok uiteindelijk terug naar Philippine. "Het was mooi om 
die geschiedenis te herstellen." 
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Orgels en Andere Projecten 
Wim was ook betrokken bij de zoektocht naar nieuwe orgels voor de kerken. 
"Samen met de organisten Jan Neeteson, Wim de Die en Tonnie van Dixhoorn 
ben ik op pad gegaan," zegt hij. Eerst ging het om een orgel voor de kerk in 
Philippine, later voor de kerk in Sluiskil. Het orgel dat in Sluiskil werd geplaatst, 
was een Vierdag-orgel uit de Bethlehemkerk in Rotterdam. "Er moest een hele 
constructie worden gebouwd om het orgel te huisvesten, omdat een gedeelte van 
het orgel onder de vloer zit," vertelt Wim. "Ik had er zelf geen verstand van, maar 
ik ging mee voor de centen" 
 

Afscheid van de Kerkgebouwen 
Het afscheid nemen van de kerkgebouwen was voor Wim een moeilijk moment. 
"Het was eerst al een zware tijd toen de kerk in Sas van Gent gesloten werd en 
later volgden die in Philippine en Sluiskil," zegt Wim met een zucht.  
"Het samengaan met Hoek was een grote verandering, maar inmiddels ben ik 
eraan gewend." Wim merkt op dat het geluid in de kerk van Hoek nu niet goed is, 
voor mensen met gehoorproblemen, vooral het meezingen, gaat alleen met 
bekende liederen," zegt hij. "Maar het is wel een mooie kerk die een beetje doet 
denken aan de kerk in Philippine." 
Wim vindt het jammer dat er weinig kinderen in de kerk zijn. "Zij zijn toch altijd de 
toekomst van de kerk," merkt hij op. Ondanks dit, waardeert Wim ook de dingen 
die in Hoek anders zijn. "Er worden veel dingen georganiseerd, iets wat wij niet 
meer gewend waren. Maar het is goed zo" 
 

Zelfstandigheid en Gezondheid 
Wim woont nog steeds zelfstandig in Sas van Gent. "Ik heb een fijne hulp in de 
huishouding, en voor steunkousen komt de buurtzorg," legt hij uit. Verder kookt hij 
nog zelf en mag hij ook autorijden. "Het gaat goed, ook al heb ik in 2022 mijn 
dijbeen gebroken en negen weken in Ter Schorre moeten revalideren. Het herstel 
op mijn leeftijd heb ik waarschijnlijk te danken aan de wandelingen die ik samen 
met een buurman maakte." 
Wim heeft ook veel gewandeld tijdens zijn militaire dienst. "Ik heb drie jaar als 
vrijwilliger in Indië gediend," vertelt hij, "en dat was een moeilijke tijd”. Veel 
gesneuvelden, 36 uit Zeeuws-Vlaanderen." Hij gaat altijd naar de veteranendagen. 
" Dit jaar waren we nog met zijn tweeën in Nieuwdorp als veteranen die in Indië 
gediend hebben. De herdenking in Terneuzen was voor het de laatst." 
 

De 100e Verjaardag 
Het gesprek wordt afgesloten met een blik op de toekomst: de 100ste verjaardag 
van Wim op 16 december 2024. "Ik wil het zowel met mijn familie als met de 
gemeente in de kerk vieren," zegt Wim. "Misschien ben ik wel het oudste lid van 
de gemeente ‘Onder de Wieken’." 
 

We bedanken Wim voor het gesprek en wensen hem een goede gezondheid.  
"We hopen je nog vaak in de kerk te mogen begroeten!" 
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Werkgroep Duurzaamheid 

 
Zorgdragen voor de schepping door na te denken over de impact van de keuzes 
die wij maken dichtbij en ver weg. Ook met kleine stapjes kunnen we het verschil 
maken. Vanuit de werkgroep duurzaamheid proberen we gemeenteleden na te 
laten denken via bijvoorbeeld duurzame tips op de zondagsbrief.  

 
 

We vinden het belangrijk om ook het dorp te 
betrekken bij duurzame activiteiten. Zo zijn 
we in september 2023 gestart met het 
initiatief "Ook Hoek houdt van Schoon". 
 

Iedere 4e woensdag van de maand wordt er van 13.00 uur tot 14.30 uur 
gezamenlijk afval opgeruimd. Daarna is er gelegenheid om samen wat te drinken 
en na te praten. Inmiddels hebben we een klein vast groepje, maar we zouden het 
leuk vinden als er nog wat meer mensen aansluiten. 1 of 2x per jaar kan natuurlijk 
ook. 
De gemeente Terneuzen (in samenwerking met Natuur & Zo) heeft de meeste 
materialen geleverd zoals grijpers, hesjes en zelfs een karretje. 
We zijn tevens uitgiftepunt voor deze materialen geworden. Mensen kunnen een 
mailtje sturen of bellen naar Tamar Hoebé om de materialen te lenen 
(thoebe@hotmail.com / 06-16826121).     
 
Tijdens de diensten: 

- Een belangrijke goede gewoonte is het inmiddels om begin september de 
schepping centraal te zetten op Scheppingszondag. Een dienst in het teken 
van Gods schepping en alles daar rondom. 

- Een onderdeel van duurzaamheid is ook klimaatrechtvaardigheid. Onze 
manier van leven heeft invloed op de wereld om ons heen. De mensen in het 
mondiale zuiden hebben veel meer last van de klimaatcrisis dan wij, terwijl 
onze ecologische voetafdruk veel groter is. Tijdens Michazondag besteden 
we aandacht aan deze ongelijkheid. 

 

Gedurende het jaar: 
- Denken we na over kleine dingen: zo zijn we bijvoorbeeld overgestapt op 

wc-papier van The Good Roll, gebruiken we plantaardige waxinelichtjes 
tijdens het middaggebed en hebben we Fairtrade thee. 

- Willen we één grotere activiteit doen, zoals een lezing of workshop 
 
En we horen graag van u: wat mist u? Welke duurzame initiatieven zou u willen 
dat de kerk onderneemt of zich bij aansluit? Wat vindt u belangrijk?  
Laat u horen, spreek ons aan.  
Want samen zijn we de kerk van de toekomst. 
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Collectebonnen. 
Deze zijn verkrijgbaar op kaarten van 20 x € 1,- = € 20 per kaart.  
Kaarten zijn te bestellen via bankrekening  
NL13 RABO 0373 7431 49 
t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek  
o.v.v. “Collectebonnen”.  
Nadat de betaling is ontvangen, worden de kaarten thuisbezorgd. 
 
 

Verhuur 
 
De mogelijkheid bestaat een ruimte te huren, hieronder vindt u de tarieven. 
 

  KERKZAAL ORGANIST PREDIKANT KOSTER BEAMER 
ROUW- 
KAMER 

Begrafenis             

leden Prot. gem. 
Onder de Wieken € 200 € 50 € - € 50 € 50 € 300 

niet-leden € 300 € 50 € 300 € 50 € 50 € 300 

 
 

 
 

  KERKZAAL ORGANIST PREDIKANT KOSTER BEAMER   

Huwelijk             

leden Prot. gem. 
Onder de Wieken € 200 € 50 € -  € 50 € 50   

niet-leden € 300 € 50 € 300 € 50 € 50   

 
Tarief predikant geldt ook indien leden van onze gemeente  
een andere predikant wensen te kiezen   
 
Overige gelegenheden, zoals repetities, vergaderingen, feesten,  
recepties en andere bijeenkomsten: 
 
 

Kerkzaal, inclusief ontmoetingsruimte en gebruik keuken € 300 

Ontmoetingsruimte, inclusief gebruik keuken € 200 

Bovenzaal (max 30 personen) € 50 

Consistorie (max 10 personen) € 25 

Jeugdhonk (max 10 personen) € 25 

Crèche (max 6 personen) € 25 

 
Prijzen voor niet genoemde combinaties en/of langdurige huurovereenkomsten  
in overleg met beheerster of kerkrentmeesters. 
 
 
 



28 

 

Voor de huurdatum dient het huurbedrag te zijn bijgeschreven op rekening  
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek. 
Na gebruik dienen de ruimtes schoon te worden opgeleverd. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor feesten wordt een borg gevraagd van € 150,- die na verrekening van eventuele  
schade en breuk wordt teruggestort. 
 
Verhuur kan worden geweigerd voor activiteiten die zich niet verdragen met de grondslag  
van de kerk, te bepalen door het dagelijks bestuur van het College van Kerkrentmeesters. 
 

 

Beheer en verhuur: 
Mw. C. Mol, Ds. Raamshof 8, 4542 AZ Hoek 
Tel. 0115-441397 / 06-51039310 
E-mail: adriejmol@zeelandnet.nl 
 

  

mailto:adriejmol@zeelandnet.nl
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CONTACTADRESSEN 
 

Predikant:  Ds. Saskia Ketelaar, Lede     

 0032-487286884  e-mail: saskia.ketelaar@scarlet.be 
 

Pastoraal werker: Peter Morée, Hoogeweg 5a, 4424 NM  Wemeldinge   

 06-28898410    e-mail: moree026@kpnmail.nl  
 

Ouderling / voorzitter van de kerkenraad: 
Ada Dieleman, Zouteweg 6,4521 GL  Biervliet 
 06-10629899 e-mail: adadieleman@zeelandnet.nl 

 

Ouderlingen:  Addie de Bree, Vogellaan 1, 4533 ES  Terneuzen 

06-40196673 e-mail: adebree@zeelandnet.nl 
 

Bart Kindt, Graaf van Vlaanderenstraat 12, 4553 CV Philippine  
 0115-491954 / 06-21412874 e-mail: bcpkindt@zeelandnet.nl  
 

Corry Siersema, Gladiolenlaan 6, 4542 CZ  Hoek 
    06-36340405 e-mail: casiersema@outlook.com 
 

Diakenen: Paul Koelewijn, Jazzsingel 10, 4533 AE Terneuzen  

 06-24701650 e-mail: pkoelewijn@zeelandnet.nl  
 

Daniëlle Rijksen, Hendrikstraat 2, 4542 AP  Hoek 
 0115-442992 e-mail: danejansen@hotmail.com 
 

Mieke Verplanken, Stuvesande 380, 4532 MK Terneuzen  
0115-452039 e-mail: miekemeesen380@gmail.com  

 

Ouderling-kerkrentmeester: 
Kees Biesheuvel, Ds. Raamshof 32, 4542 AZ Hoek 
 0623749613 e-mail: keesbiesheuvel123@gmail.com 
 

Arno Dieleman, Rentmeesterstraat 25, 4541 EM Sluiskil  
 0115-471385 / 06-28616633  e-mail: arnod@zeelandnet.nl  
 

Albert van Leeuwen, Hertog van Bourgondiëstraat 1,  
4553 CW Philippine  

 06-51797968  e-mail: aemleeuwen@zeelandnet.nl  
 

Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek, 
 06-23659571 e-mail: wdeputter@zeelandnet.nl 

 

Kerkrentmeesters: Leen Dieleman, Finie Herrebout en Joris Vasse 
 

Scriba:   Marinka Mahu, Julianastraat 20, 4542 BB  Hoek   

 0115-441203   e-mail: scribaat@pknhoek.nl 
 

Ledenadministratie 
Arno Dieleman  0115-471385 / 06-28616633  e-mail: arnod@zeelandnet.nl  

Marinka Mahu  0115-441203     e-mail: scribaat@pknhoek.nl 

mailto:scribaat@pknhoek.nl
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Organisten:   

Connie van Hermon, Dr. Leenhoutsstraat 7, 4542 AB Hoek   0115-441502 

Akko de Feijter, Burg. Hendrik Wolferthof 35, 4542 HA Hoek   06-53484064 
 
 

Kosters:  

Ko Dees,   St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek    0115-441241 

Leen Dieleman, Ds. Raamshof 75, 4542 AZ Hoek     0115-441630 

Finie Herrebout, Dr. Leenhoutsstraat 21, 4542 AB  Hoek    0115-442860 

Patrick de Koning, Ds. Raamshof 5, 4542 AZ Hoek     0115-630086 

Albert van Leeuwen, Hertog van Bourgondiëstr. 1, 4553 CW  Philippine  06-51797968 

Bart Kindt,  Graaf van Vlaanderenstraat 12, 4553 CV Philippine  06-21412874 

 
KERKRENTMEESTERS  

Administrateur: Jaap Brouwer, Gerberalaan 35, 4542 CM Hoek  0115-442207 

Penningmeester: Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek  06-23659571 
 

Bankrekeningnummer:  
NL13 RABO 0373 7431 49 t.n.v. CvK Protestantse gemeente te Hoek 

Ook voor het  bestellen van collectebonnen. 

 
DIACONIE & ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 

Secretaris:   Frits Zegers, Knol 22, 4542 PV  Hoek    06-12802733 

Administrateur: Jaap Brouwer, Gerberalaan 35, 4542 CM Hoek  0115-442207 

Penningmeesters: Wim de Putter, Rozenlaan 27, 4542 CW Hoek  06-23659571 

     voor ZWO deel:  Ko Dees, St. Hubrechtstraat 1, 4542 AM Hoek  0115-441241 
 

Bankrekeningnummer:   
NL30 RABO 0373 7484 69 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente te Hoek 

 
JEUGDWERK 
Contactadres:  Daniëlle Rijksen, Hendrikstraat 2, 4542 AP Hoek   0115-442992  

e-mail: danejansen@hotmail.com 
 

KERKELIJKE VRIJWILLIGERS DIENST 
Contactadres:  Elly Tollenaar, Sluispolderdijk 3, 4541 PA Sluiskil  06-28637353   

e-mail: ftollena@kpnmail.nl 
 

WEBSITE  www.pknhoek.nl 

Webmasters: Dagmar Elve  e-mail: dagmar_siersema@hotmail.com 

Elly Tollenaar e-mail: ftollena@kpnmail.nl 
 

KERK EN BIJGEBOUWEN 
Postadres:   Protestantse gemeente ´Onder de Wieken´ te Hoek 

 Langestraat 6, 4542 AE Hoek  0115-441989 
 
Beheer en verhuur:    Catrien Mol, Ds. Raamshof 8, 4542 AZ Hoek 

 0115 – 441397 / 06-51039310   
e-mail: adriejmol@zeelandnet.nl 

mailto:ftollena@kpnmail.nl
mailto:dagmar_siersema@hotmail.com
mailto:ftollena@kpnmail.nl
mailto:adriejmol@zeelandnet.nl
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Door het jaar heen kunt u actuele informatie over  
de Protestantse gemeente Onder de Wieken te Hoek 

vinden op www.pknhoek.nl of op Facebook 
 
Nieuws en activiteiten van kerken en gemeenten in Zeeland en op de Zuid-Hollandse Eilanden 

(Classis Delta) die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland vindt u op de website 
www.gelovenindedelta.nl 

 
 
 
 
 

http://www.pknhoek.nl/
http://www.geloveninde/


Mijn toevlucht
Naar Psalm 91 | Sela

De Heer is je schild en bevrijder
De Redder die niet van je wijkt

Onder zijn vleugels ben je veilig
Zijn wieken beschermen

Zijn trouw is een veilig schild

In Gods nabijheid is geen angst meer
Voor de plaag van de dag
Jou zal niets overkomen

Open je ogen
En zie dat het kwaad vergaat

Wie in de schuilplaats van de
Allerhoogste woont

En overnacht in zijn schaduw
Zegt tegen de Heer

Mijn toevlucht mijn vesting mijn God Ik
vertrouw op u

Als je mag wonen bij de Hoogste
Ben je veilig voor het kwaad

Engelen zullen je dragen
Je zult je niet stoten

Maar vertrapt de tegenstand

Ik bevrijd wie mij liefheeft
En bescherm wie mij kent

Roep je mij aan ik geef antwoord
In de nood ben ik bij je
En bevrijd je van angst

Ik zal roem en overvloed geven
Ik zal je redding zijn.

O N D E R  D E  W I E K E N  |  J A N U A R I  2 0 2 5




